
Kerkdiensten
Ook dit  kerkblad gaat als zomernummer weer vier weken mee. Van alle zondagen kan ik
noemen dat ik de voorganger zal zijn op 13 en 27 augustus. Op 6 augustus gaat pastor Bart
Starreveld voor en op 20 augustus bent u hartelijk welkom in de dienst van het Kerkterras,
waar goed weer het hopelijk mogelijk maakt dit feest van en met zoveel kerkgemeenschappen
van Vlaardingen in de openlucht te vieren. Wij hopen op fijne en goede diensten!

Onderschrift: de lunch in de Rehobothkerk op 19 juli

15 en 17 augustus
In 2021 overleed een oud-gemeentelid uit Leidschendam. Hij was 103 jaar oud. Ik heb hem
goed  gekend:  binnen  de  grote  Indische  gemeenschap  werd  hij  wel  met  warmte  het
‘dorpshoofd’  genoemd,  die  wijze man van hoog statuur.  In  1942 tot  1945 leidde  hij  een
guerrillagroep  in  het  oerwoud  van  Nieuw-Guinea,  een  groep  die  nooit  capituleerde.  De
Nederlandse vlag  van dit  verzet  is  later  met  de handtekeningen van de overlevenden aan
Koningin  Wilhelmina  aangeboden,  wat  een  persoonlijk  geschreven  bedankbrief  van  haar
opleverde. Pieter de Kock sprak hier nooit over. Ik kwam er pas achter toen hij mij enkele van
de door hem geschreven boeken cadeau gaf. Hij was bij de Japanse inval een behoorlijk hoge
ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur; ondanks zijn militaire staat van dienst kon hij in
Nederland  bij  de  overheid  terecht  in  de  laagste  ambtelijke  rang.  Dat  moet  een  enorme
vernedering voor hem geweest zijn, maar ook daarover zweeg hij. Het ontroerde me toen ik
hem als honderdjarige op 4 mei 2018 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zag zitten en hij



daarna namens de hele Indische gemeenschap de krans legde bij het Nationaal Monument. Op
zijn honderd-derde verjaardag verscheen voor zijn huis de Koninklijke Militaire Kapel met
een eerbetoon. Er was eindelijk uitdrukking van waardering. Maar de gang naar Holland en de
ontvangst hier was in meer dan één opzicht kil. Zijn uitvaart vond plaats met militaire eer, zij
het door corona in aangepaste vorm.

Afgelopen maart ontviel ons een persoonlijke Indische vriendin; zij was 91 jaar. Het enige
wat zij  ooit vertelde was hoe zij en haar familie tijdens de Bersiap (de roerige tijd na 17
augustus  1945,  toen  de  Republiek  Indonesië  was  uitgeroepen)  met  alleen  wat  zij  dragen
konden, moesten vluchten voor hun leven; verder verloren zij alles. Maar over de rest zweeg
zij.

Dat zwijgen van de Indische Nederlanders is bekend, dus ik herken het; ‘adoe, wij praten daar
niet over, ja’. In 2010 sprak Boudewijn de Groot bij het Indisch Monument in Den Haag – 15
augustus, de dag van de Japanse capitulatie – een tekst, waaruit hieronder een fragment:

Achter glas
Ik zie mezelf achter glas
Als oude grijze jongen
Ik weet niet hoe het vroeger was
Toen ik nog pasgeboren was
Mijn leven onbezongen
Onder het bloed van Batavia
De hongerdood van Tjideng
Gebogen in de jappengroet
Waar mijn moeder zweeg
Waar mijn vader zweeg
Omdat zij wel moesten zwijgen
En sindsdien hebben gezwegen

Het worden er steeds minder, die Indische Nederlanders over wier leven de geschiedenis heen
gerold is. Al die mensen van wie Nederland het vaderland is, maar wier moederland Indië
heet. Een klein gedenken van hen is gepast.

Onderschrift: het Indisch monument in Den Haag



Tweede zangavond
Op deze plek even een korte verwijzing naar het stukje onder de Algemene Berichten over de
zangavond op 29 augustus. Allen daar hartelijk welkom!

Ten slotte
Hartelijke en warme groet aan u allemaal! Uw,

ds. Nico Paap

Verantwoording Wijkdiaconie
Op het moment van schrijven van deze verantwoording is de maand juli nog niet om. Maar ik
wil vast  de ontvangen giften vermelden.  Via de bank zijn voor de algemene rekening de
volgende bedragen ontvangen: 2x € 10,00 en voor de bloemengroet: € 25,00, € 5,00, € 10,00
(via de wijkpenningmeester) en een gift van € 50,00. Contant heb ik de volgende bedragen
ontvangen: 4x een envelop met € 10,00 voor de bloemengroet en ook een met € 15,00. De
bloemenbussen brachten € 65,00 op. En in een envelop zat ook een bedrag van € 15,00 voor
de Voedselbank. Dit bedrag heb ik overgemaakt naar de Voedselbank.

Wilt u een gift geven, dat kan op bankrekeningnummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v.
Diaconale Wijkkas Centrum-West. Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor uw gift. Met
een vriendelijk groet,

Arie Noordhoek

‘Product van de maand’ voor de Voedselbank
Het bedrag wat ik via de kas van de wijkdiaconie ontvangen heb, is ook een bijdrage voor de
actie ‘product van de maand’. Afgelopen maand is er weer veel ingeleverd. Op dit moment
zijn er ongeveer 200 klanten. Het zou mooi als een gedeelte daarvan een extra pakje thee,
koffie of suiker mee kunnen nemen. Koffie, thee en suiker zijn namelijk het ‘product van de
maand’.  Bij  ons is  de inzameling  weer op de derde zaterdag van de maand,  19 augustus
aanstaande. En dat is gelijk met het oud papier. En u weet het, kunt u niet op de zaterdag dan
kan het ook zondag voor de dienst in de krat gedaan worden. 

Bent  u niet  in  de gelegenheid  om het  product  van de maand brengen,  dan kunt  ook een
bijdrage  leveren  via  de  webwinkel  of  een  donatie  overmaken  naar  bankrekeningnummer:
NL78 RABO 0310194660 ten  name van Stichting  Voedselbank Vlaardingen.  Namens  de
klanten en vrijwilligers van de Voedselbank, hartelijk bedankt.

Arie Noordhoek

Wijkkas
In de maand juli werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken
in de maanden juni en juli bedroeg € 28,70. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift
ontvangen  van  €  20,  waarvan  de  helft  is  bestemd  voor  de  bloemenpot  van  de  wijkkas
diaconie. Via Wim van Klaveren werd een gift ontvangen van € 10. De verkoop van kaarten
en kettingen door Mary Poot leverde een mooi bedrag op van € 32.
 
Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand juni bedroeg € 36,52 (1,18 ton).
De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 18 en 19
augustus aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud
papier te blijven inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers, Mary
en medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet,

Paul Faas



wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Dank
Hartelijk  dank  voor  de  prachtige  bloemen  die  ik  kreeg  ter  gelegenheid  van  mijn  90ste
verjaardag.  Ook voor  de  telefoontjes  en  kaarten.  Het  is  voor  mij  een  onvergetelijke  dag
geworden. Met vriendelijke groeten,

Mevrouw Van Almenkerk - van der Windt

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,
diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.

Er is ook een meldpunt om een overlijden door te geven en dat telefoonnummer geldt voor de
hele Protestantse Gemeente Vlaardingen: 06 30137975. In het geval dat u dit nummer belt,
wordt u zo goed mogelijk verder geholpen.


